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BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  

Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder. 
E-mail: info.pgajp@gmail.com  

    
REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr.Rien Tichem.   
                                   Tel. 06-47039491 
                                   E-mail:  rientichemgkajp@zeelandnet.nl  
 
SCRIBA:  Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell 
   Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland 
                                   Tel. 0167-573717/ 06 28755011 

 
PREDIKANT:  Ds. M van der Zwaag-Haan. 
                                   Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren 
                                   Tel. 06-23697249. 
                                    E-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl 
 
REKENINGNUMMER                                   
ZENDING en DIACONIE :    NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
                                   E-mail: diaconie.pgajp@gmail.com 
    
REDACTIE:  Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 
   Tel.:0167-572682  
                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
    
KOSTERS  Janny Wagemaker en Meta van 
                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
                                   Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 

mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
   7 september: 10.00 uur:  Kerkenraad verzorgt dienst 
                         1e collecte: Jeugdwerk eigen kerk  
                         2e collecte: Onderhoud 
                         3e collecte : Diaconie 
                         KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
                         Je kunt je nog voor opgeven startzondag 
 
14 september:  STARTZONDAG                          
                        10.00 uur: Ds. M. v.d. Zwaag 
       1e collecte: Kerk 
       2e collecte: Onderhoud 
       3e collecte: Zending 
 
21 september:  10.00 uur: Ds. C. Groenendijk Piershil 
        1e collecte: Vredeswerk 
        2e collecte: Onderhoud 
     Deurcollecte: Diaconie 
 
28 september:  10.00 uur: Ds. C. Biemond; Bergen op Zoom 
        Heilig Avondmaal in de kring 
                          Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening 
        1e collecte: Kerk 
        2e collecte: Onderhoud 
        Deurcollecte: Zending 
 
    5 oktober:     10.00 uur: Ds. D.M. Knibbe; Delft 
        1e collecte: Kerk en Israël 
                          2e collecte: Onderhoud 
        3e collecte: Diaconie 
                          KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
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KERKBLAD 
Kopij voor het oktobernummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 27 september. 
Het kerkblad werd al jaren (heel trouw) in Sint Philipsland bezorgd 
door Rien van der Reest. Mede om gezondheidsredenen is hij hier 
mee gestopt. Vanuit ons kerkblad willen wij hem heel hartelijk 
bedanken hiervoor. Als er iemand is die 1x per maand de blaadjes 
wil rondbrengen zou dat fijn zijn. Laat het dan weten aan de 
voorzitter van de kerkenraad: Rien Tichem. 
In Anna Jacobapolder bezorgde Janny Verhage de laatste jaren het 
kerkblad. Zij is nu verhuisd naar Sint Philipsland. Ook haar 
bedanken we heel hartelijk  voor zoveel jaren trouwe arbeid.  
In haar plaats zal Cora ten Hove dat nu doen.   
Buiten A.J.P. brengt Meta ze rond. 
Hartelijke groeten,  Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
“NOOIT HEB IK NIETS MET U, GESPREKKEN OVER GOD” 
 
Dit is de titel van een boek dat ik in mijn vakantie heb gelezen.  
De auteur Henk Veltkamp doet hierin verslag van gesprekken met 
25 bekende Nederlanders, waaronder Tamarah Benima, Stef Bos, 
Tijs van den Brink, Jacobine Geel, Huub Oosterhuis, Rosita 
Steenbeek en Paul van Vliet. De titel van het boek is met 
toestemming ontleend aan een dichtregel van Huub Oosterhuis. 
Ik kende die dichtregel al en hij spreekt mij bijzonder aan, omdat ik 
het gevoel heb dat ik zelf nooit niets met God heb. Een dubbele 
ontkenning, die niet hetzelfde is als een positief uitgesproken 
 “Altijd heb ik iets met God”. Het accent legt anders. In dat “nooit 
niets” klinkt een worsteling door, een worsteling die voor de meeste 
geïnterviewden herkenbaar is. Aan hen werd door Henk Veltkamp 
gevraagd welke plek God in hun leven inneemt, wat ze als kind van 
Hem meegekregen hebben, hoe het verder is gegaan, hoe hun 
beeld van God veranderd is en wat Hij nu voor hen betekent. In het 
voorwoord van het boek vertelt de auteur een anekdote: “Als 
geestelijk verzorger in een ziekenhuis heb ik zo nogal wat mensen 
horen vertellen over wat zij, soms tot hun eigen verwondering, met 
God bleken te hebben. Eén van hen gaf bij de eerste kennismaking 
al direct zijn visitekaartje af: ik geloof niet in God. “O, daar kom ik 
ook niet voor”, antwoordde ik, “maar ik kom vragen hoe het met u 
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gaat.” Vier gesprekken verder vroeg ik behoedzaam: “Zou u mij 
misschien iets willen vertellen over de God in wie u niet gelooft?” Die 
vraag bleek goed voor een lang en bewogen verhaal.” 
 
Het lijkt een heldere uitspraak: “Ik geloof niet in God.” Dat moet wel 
een atheïst zijn. Maar zo simpel ligt het niet. Als je er beter over 
nadenkt, gaat aan die uitspraak een afspraak vooraf, de afspraak die 
je maakt over wat, of beter gezegd, wie God is. Een definitiekwestie. 
Meestal blijkt dat mensen die zeggen niet in God te geloven, een 
bepaald beeld van Hem hebben, waar ze niet mee uit de voeten 
kunnen. Het kan de God van hun jeugd zijn; een straffende God, of 
een God die alles in de hand heeft, die bepaalt wie ziek wordt en wie 
niet. Als je vraagt waar ze wel in kunnen geloven, komt er altijd wel 
iets naar voren. Daarom de titel “Nooit heb ik niets met U”. 
 
Een paar antwoorden uit het boek op de vraag “Als ik ‘God’ zeg, wat 
is dan het eerste wat bij u opkomt?”: “Mysterie. En daarna liefde”, 
“Wie? Wat?”, “Warmte”, “Leeg woord”, “Barmhartig. Vertrouwen. 
Oneindig groot. Mysterie ook”, “Bron van alles”, “Zomaar wat 
associaties. Het zachte suizen van een koelte. Kiezen tussen leven 
en dood. Wolk die voor je uitgaat. Vooral beelden, eigenlijk.” Huub 
Oosterhuis geeft het volgende antwoord: “Ik zou bijna zeggen: een 
ongelovig jeugdverhaal. Ik was vijf, het was kort voor de oorlog, en ik 
kreeg roodvonk, wat in die jaren niet ongevaarlijk was. Dus moest ik 
zes weken lang in mijn kamer liggen, geïsoleerd. Alleen mijn moeder 
kwam driemaal per dag even bij me. En verder lag ik daar maar in 
dat bed. Met een beer. Later heb ik die in een gedicht mijn 
roodvonkbeer genoemd. Op een dag vroeg ik aan mijn moeder: 
waarom moet dit eigenlijk? Mijn moeder antwoordde: van God. Ik 
heb toen gedacht: nu moet ik niets terugzeggen. Maar later heb ik 
bedacht: dat kan niet. Dat is mijn eerste herinnering.” 
 
Het is goed om jezelf de vraag te stellen wat het eerst in je opkomt 
bij het woord ‘God’, wat voor beeld je erbij hebt, hoe dat in je jeugd 
was, hoe dat veranderd is, en wat gebleven is. Het is ook heel mooi 
om dat met elkaar te delen in een gesprekskring, of na afloop van 
een dienst bij het koffie drinken. Er kunnen zo de mooiste 
gesprekken ontstaan. Want ieder mens heeft een lang en 
veelbewogen verhaal, waarbij bijna niemand niets met God blijkt te 
hebben. 
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Om af te sluiten met het antwoord van de Russische rabbijn 
Menachem Mendel op de vraag waar God woont: “G’d woont waar 
men Hem binnenlaat”, waarbij G’d staat voor de onnoembare, want 
dit woord kun je niet uitspreken. 
 
PREEKNABESPREKING ZONDAG 12 OKTOBER 11.00 UUR 
In het kerkblad van juli/augustus heb ik hier al melding van gemaakt. 
Normaal is er alleen op de eerste zondag van de maand koffie 
drinken na afloop van de kerkdienst. Als je meedoet aan de 
nabespreking krijg je ook deze zondag koffie (of thee), want daar 
beginnen we mee. Daarna praten we een klein uurtje na over de 
preek. Misschien heb je wel eens de neiging om tijdens de preek te 
reageren; b.v. vragen wat de voorganger precies met een uitspraak 
bedoelt, of je instemming te geven, of juist te laten weten dat jij het 
anders ziet. Dat doe je uit beleefdheid niet. Maar na de dienst op 12 
oktober krijg je alle gelegenheid om met mij te delen hoe je de preek 
ervaren hebt. Weet je welkom! 
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 
 
VERHUISBERICHT 
Mevrouw Janny Verhage- Wesdorp laat ons, via haar dochter Leny, 
weten dat zij verhuisd is. Zij verhuisde van Noordweg 15 Anna 
Jacobapolder  naar :  Eendrachtstraat 34  4675 CS Sint Philipsland. 
We wensen haar toe dat zij het daar snel gewend zal zijn en dat ze 
daar nog lang mag wonen. 
 
GEBOREN 
‘Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt’ 
 
De kerkenraad ontving een geboortekaartje van 
 
Diede Louise Jozina van Splunter.  
Geboren op 11 augustus 2025 
 
Trotse ouders en grote zussen: 
John, Lisa, Lieve, Wies, Jet &Sien 
Gladiolenstraat 2 4675BB Sint Philipsland. 
 
Onze hartelijke gelukwensen voor de hele familie! 
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ROOSTERS 

                    Oppasdienst          Kindernevendienst         Deurcollecte 
   7 september   Leontine           Wendy                            In de kerk 
 14 september   Erna                 Natalie                            In de kerk 
 21 september   Babette en Annemiek  Mariella               Pieter 
 28 september   Judith                Wendy                           Marco 
    5 oktober       Corrie                Miranda                         In de kerk 
 
ROOSTER KERKTAXI      
   7-9 Sjaak 
14-9 Martijn-Joke    Voor info over de kerktaxi kunt u tot 
21-9 Bram                zaterdagavond bellen naar Sylvia Reijngoudt 
28-9 Sylvia                0167 573717     /  06 28755011 
  5-10 Sjaak 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In september hoopt Riet de bloemen te verzorgen. Voor oktober  
staat Rebecca op het rooster.  
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
12-09-1945.Dhr.A.G.M.Wisse.Langeweg 55 4675RK A.J.P. 
18-09-1953.Dhr.M.v.d.Reest.Korte Schoolstraat 7 4675BK St-Ph. 
19-09-1930.Mevr.J.M.Zuidweg-Bolier.Esdoornhof 18.4675AV St-Ph 
  
Deze mensen, en alle andere jarigen, onze hartelijke gelukwensen, 
een fijne dag  en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar. 
 
Lege flessen actie 
Jop, Gilles en Mark hebben een leuk plan: samen met alle kinderen 

een gezellig dagje weg!               

Om dit mogelijk te maken, sparen zij lege flessen. Ook verkopen ze 
vrolijke sierpompoenen. 
Helpt u mee? Lever uw lege flessen in of koop een mooie pompoen. 
Beide kan aan de Langeweg 55B in Anna Jacobapolder.  
Zo steunen we samen dit initiatief en zorgen we voor een 

onvergetelijke dag voor de kinderen!        
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VANUIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde op 21 augustus. Rien opende de 
vergadering en Gert-Jan las een gedicht voor genaamd: “Wie alleen 
loopt”. 
Tijdens het bespreken rondom de zaken rondom jeugd en jongeren 
komt de ‘Actie Schoenendoos’ ter sprake. Er staan al heel wat 
knuffels in de kerk. U kunt nu een schoenendoos vullen want de 
actie is van start gegaan. De uiterste inleverdatum is 9 november.  
Er was een uitje gepland voor de kinderen van de 
kindernevendienst. Helaas bleek er nog een activiteit te zijn op het 
dorp met wat afmeldingen tot gevolg. Hierdoor is het uitje uitgesteld. 
Het volgende uitje zal zijn op 13 of 20 september.  
Tijdens de vergadering werd de wens uitgesproken door diverse 
gemeenteleden om een koelkast aan te schaffen. Inmiddels staat 
deze mooie koelkast (incl. vriesvak) in het keukentje. We zijn er erg 
blij mee. 
De notulen worden doorgenomen en vastgesteld.  
Op 2 november komt er een koor optreden in onze kerk. Dit koor 
komt uit de gemeente van Halsteren en zal een aantal liederen ten 
gehore brengen.  
De omzetting van onze naam Gereformeerde Kerk naar 
Protestantse Gemeente is nog steeds niet helemaal rond. We 
wachten nog op de officiële papieren van de notaris. Achter de 
schermen zijn we wel al ver met nieuwe logo’s en nieuwe email 
adressen.  
Het college van Kerkrentmeesters heeft een aantal projecten lopen. 
De geluidsinstallatie (microfoon preekstoel) heeft een puntje van 
aandacht. Ook zijn ze bezig met een vlakkere achtergrond om de 
tekst op de muur (van de beamer) beter af te kunnen beelden.  
De aanvragen voor de VOG worden goed afgehandeld. Wanneer u 
een VOG heeft toegestuurd gekregen, mag u deze doorsturen naar 
de scriba. Wanneer wij deze VOG hebben ingezien en 
gedocumenteerd, zullen alle documenten vernietigd worden. 
 Verkiezingen  
De kerkenraad is druk bezig om de vacature als ouderling op te 
vullen. In september zit Rien zijn termijn erop. Rien wil de 
kerkenraad best verder helpen, door nog uiterlijk een half jaar aan te 
blijven. De kerkorde biedt ook deze mogelijkheid. Hier zijn we als 
kerkenraad heel blij mee en hebben dit ook naar elkaar en naar Rien 
uitgesproken. Wanneer we iemand vinden om de kerkenraad te 
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versterken, neemt Rien afscheid. Nadat Rien afscheid heeft 
genomen kiezen we een nieuwe voorzitter.  
We bespreken de wettelijk regels over privacy binnen de kerk. Het is 
nodig om hier nog zorgvuldiger mee om te gaan dan we al doen. Zo 
moet elk lid een schriftelijke keuze gaan maken of en hoe 
persoonlijke gegevens gedeeld mogen worden in bv. ons kerkblad, 
op internet en facebook. We kijken naar elkaar om als gemeente en 
dat blijven we doen! In het volgende kerkblad volgt meer informatie.  
Nadat we met elkaar “Geef Vrede Heer, Geef Vrede” gezongen 
hebben, sluit Rien de vergadering af.  
 
Komende activiteiten 
- 7 september: dienst wordt geleidt door Rien Tichem 
- 14 september Startzondag 
- 28 september H.A. in de kring (Ds. Biemond) 
- 12 oktober Preeknabespreking; u hoeft hier niet voor aan te melden 
 
Met vriendelijke groeten, de kerkenraad. 
 
COLLECTE JEUGDWERK EIGEN KERK 
Op zondag 7 september zal er gecollecteerd worden voor het 
jeugdwerk in eigen kerk, met o.a. de opbrengst van deze collecte 
zullen diversen activiteiten voor de jeugd en jongeren georganiseerd 
worden. 
 
STARTZONDAG 
Op zondag 14 september zal de startzondag worden gehouden.  
We hopen na de dienst op een gezellig samenzijn waarin we wat 
organiseren voor jong en oud. Vind u het leuk om hierbij aanwezig te 
zijn en deze gezellige dag met ons mee te vieren? 
Geef u dan nu op bij de scriba 
Dit is mogelijk tot en met zondag 7 september. 
We hopen op een mooie Startzondag. 
Met vriendelijke groeten, van de commissie. 
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VANUIT DE ZWO/DIACONIE 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 
 
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
Zuid-Syrië in crisis 
 
Achtergrond 
In Zuid-Syrië zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen door 
het escalerende geweld. Basisvoorzieningen vallen uit en de nood is 
hoog. Kerk in Actie biedt via lokale partners noodhulp aan getroffen 
gezinnen in de regio.  
De veiligheidssituatie in de regio’s As-Sweida en Daraa is de 
afgelopen weken ernstig verslechterd. Het geweld tussen de 
druzische minderheid, bedoeïenen en het regeringsleger escaleert in 
hoog tempo. Inwoners slaan massaal op de vlucht, wegen zijn 
afgesloten en voorzieningen als water, elektriciteit en medische zorg 
vallen uit. Tienduizenden gezinnen verkeren in acute humanitaire 
nood. 
Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en humanitaire 
organisatie OCHA zijn sinds 22 juli maar liefst 145.600 mensen op 
de vlucht geslagen. Alleen al in As-Sweida gaat het om 94.300 
mensen die binnen de regio zijn gevlucht. Nog eens bijna 50.000 
mensen zijn uitgeweken naar naburige streken zoals Daraa en Izraa. 
Leven zonder basisvoorzieningen 
De situatie in As-Sweida is ronduit schrijnend. De elektriciteit is 
grotendeels uitgevallen, mobiele netwerken zijn onbetrouwbaar en 
schoon drinkwater is schaars. Lokale markten zijn gesloten of 
geplunderd, waardoor voedsel moeilijk te verkrijgen is. Het nationale 
ziekenhuis van As-Sweida is overvol, werkt zonder elektriciteit, water 
of brandstof voor generatoren, en kampt met een groot tekort aan 
personeel en medische middelen. Patiënten liggen op de gangen; 
het mortuarium is overvol. Onder de slachtoffers bevinden zich 
vrouwen, kinderen en ouderen. 
Kerk in Actie ondersteunt hulpverlening ter plaatse 
Onze partnerorganisatie St. Ephrem Patriarchal Development 
Committee (EPDC) van de Syrisch-Orthodoxe Kerk biedt hulp aan 
getroffen families in de regio Daraa. Met steun uit het Rapid 
Response Fund van het internationale netwerk ACT Alliance, waar 
Kerk in Actie lid van is, kan EPDC direct noodhulp inzetten: voedsel, 
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schoon drinkwater, medische zorg en onderdak voor ontheemde 
gezinnen. 
De situatie is urgent. De mensen in Zuid-Syrië hebben onze steun 
hard nodig. Help mee! Met jouw gift aan het programma noodhulp 
kan Kerk in Actie levensreddende hulp bieden aan mensen in acute 
nood. 
Wilt u ook een gift geven? Kijk op de site van kerk in actie! 
 
DABAR    

Beste allemaal,                                                                                                               
Ik ben deze zomervakantie een mid-week bij Dabar geweest als 
vrijwilliger, en dat was een hele ervaring! Ik zal jullie meenemen in 
mijn avontuur. 
‘s Ochtends beginnen we met de clubs, om 10.00 is er kidsclub, 
waarbij er een bijbelverhaal wordt verteld, gezongen en geknutseld. 
Ook is er 14+ club waarbij je een bijbelstudie doet. Rond 11.30 is er 
dan 18+ club, waarbij je ook een bijbelstudie doet. Je hoeft het niet 
allemaal te doen, want de teamleden worden verdeeld over de clubs. 
Eigenlijk ben je tussendoor heel de tijd met de kids, dus dat gebeurt 
daarna tot dat wij als team gaan middageten, dat is voor hen het 
moment dat ze even weggaan.  
Na het middageten is het tijd voor een leuke activiteit, meestal iets 
met sport en spel.  
Tussendoor ben je heel de tijd met de campinggasten. Na het 
avondeten is er dan nog Soos (14+) en daar doe je spelletjes of 
gewoon lekker kletsen, het is maar net waar iedereen zin in heeft.  
Ik hoop dat ik jullie zo een indruk kan geven wat er gebeurt bij 
Dabar, en dat het jullie motiveert om bijvoorbeeld een keer naar een 
dienst op de zondag te komen, of dat u een keertje komt kijken. Ik 
vond het in ieder geval erg mooi om zoveel met het geloof bezig te 
zijn, en ik heb er hele lieve vriendinnen aan over gehouden. Ik zou 
het aan iedereen aanraden, 
Groetjes, Annemiek Verboom 
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 Bij slecht weer stellen we het een weekje uit! 
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Klein speelgoed 
inzamelen 
 
Geef een schat 
 
 
 
 
 
Eind oktober hopen we weer vele dozen te kunnen inleveren.  
Je kunt alvast beginnen met dozen te bewaren, versieren en 

eventueel te vullen.        

Kijk op de website: https://schoenendoosactie.nl/ 
 
De maand september willen  
we vragen aan de kinderen & U om alvast:  

   
en deze mee te brengen naar de kerk.  
 
GETELDE COLLECTEN  
  2  juli:                    Cash             Bonnen              Totaal 
Maaltijdvoorziening   €  54,50     €    34,50             €  89,00 
Wereld vluchtelingen     
             Dag                  56,50           26,00               82,50 
Kerk                              37,05         117,50               154,55 
Onderhoudsfonds         65,82         137,50               203,32 
Zending deur                  9,60           60,50                 70,10 
Diaconie                       21,90           57,00                 78,90 
 
 6 augustus:      
Kerk                         € 135,50      € 170,50             € 306,00 
Onderhoudsfonds       102,55         205,50                308,05 
Zending                         19,10          32,50                  51,60 
Dabar                            36,25          50,00                  86,25 
Diaconie                        63,00        143,50                206,50 

klein speelgoed,puzzels & knuffels  

inzamelen 

https://schoenendoosactie.nl/
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BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN 

 
 
Als u het ingevulde papier in het bakje legt wat in de hal van de kerk 
staat dan staat er, zo mogelijk,  de volgende week een envelop met 
de bestelling  voor u klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam ……………………………………………………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………..  
 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
  
 


